Een Open Brief aan de Kerk

De kerk (evangelisch, Rooms-Katholiek, protestant, Mormoons,
Jehovah'’s Getuigen,...) handelt bekrompen en/of schandalig in
diverse zaken.

Punt: De getuigenissen over Christus beperken tot de getuigenissen
uit de Bijbel?

Je kunt op de kansel hedendaagse BDE-getuigenissen laten klinken!
Hoopvol en prachtige boodschappen over liefde. Niet alleen de
levende Jezus van toen maar ook van nu, nietwaar?

Punt: Waarom zich steeds maar weer conformeren aan de wereld,
zoals homoseksuele echtparen hun huwelijk binnen de kerk laten
voltrekken?

Of zeggen dat het OK is als een man een vrouw wil worden en een
vrouw een man!

Is eventueel begrip hebben voor homoseksuele voorkeur dan niet
voldoende?

Punt: Het is schandalig dat de kerk zich heeft ingelaten met politiek
en geweld (militaire dienstplicht). Het zegenen van manschappen!
Terwijl Jezus geweldloosheid predikte! En... mijn rijk is niet van deze
wereld.

Punt: Waarom in hemelsnaam wordt de Boeddha als prediker van
liefde en geweldloosheid genegeerd? Hij riep zichzelf niet uit tot een
god en wilde ook niet aanbeden worden!

Hij sprak nuchter en direct over het lijden van de mens. En dat haat
nimmer haat verdrijft.

Het klopt dat hij Jezus niet kende, maar dan kan hij nog wel de
Waarheid hebben gekend.

Mozes, Abraham en Elia kenden ook niet Jezus. Zonder hun geloof in
hem, geloofden ze wel in God.



Er zijn genoeg verlichte zielen die het bespreken waard zijn binnen de
kerk.

Punt: Binnen iedere godsdienst wordt de vrouw onderdrukt,
neergekeken op haar. Ze wordt niet volledig als de gelijke van de man
behandeld.

De vrouw en de man hebben hun eigen kwaliteiten. En je hebt
volkomen achterlijke mannen en wijze vrouwen en net andersom,
binnen de kerk. Laat de wijze mens voorganger zijn.

Punt: Liefde is de weg naar God en niet de figuur die Jezus wordt
genoemd.

Jezus claimen als de enige weg naar God is ronduit bekrompen en
schandalig.

Zijn woorden: ‘lk ben de weg, de waarheid en het leven, niemand
komt tot God dan door mij’ worden op een politieke manier gebruikt!
Mensen die uit zijn op macht kwijlen daarbij.

De meester gaf ons een nieuw gebod: elkaar lief te hebben op de
manier zoals hij ons liefhad.

Jezus staat voor liefde, was een incarnatie van liefde en wijsheid!
Liefde is de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot God
dan door liefde. (En daar getuigen ook de BDE-ervaringen van!)

Punt: Jezus zei, dat hij niet gekomen was om te heersen maar om te
dienen. Het zoeken van macht hoort dus niet daarbij.

Punt: Ook het prediken van een welvaartsevangelie, dat wanneer God
aan jouw kant staat, je rijk zult zijn. Is schandalig. Want vroeg Jezus
(Yeshua Messiah) immers niet aan de rijke jongeling zijn geld weg te
geven aan de armen?

Veroordeelde hij dan niet keer op keer de rijken?

Punt: Ook zijn er gemeenten die zijn naam, ‘Jezus’, aanroepen als het
enige en ware redmiddel. Ook de meester waarschuwde hiervoor. Dat



hij bij zijn wederkomst deze gelovigen niet zal erkennen, vanwege
hun wetteloosheid.

De hele wet is namelijk gebaseerd op: liefde voor God en medemens.
Maar dominees/voorgangers roepen liever Jezus aan en verrijken zich
aan de goedgelovigheid van velen!

Punt: Ook zijn er kerken die niet doen aan handoplegging, het
genezende werk. Waar Christus (Jezus) duidelijk toe opriep: ga de
wereld in en verkondig het evangelie en leg zieken de handen op.

Nawoord: ledere kerk heeft zich wel ingelaten met het een en ander
wat ronduit bekrompen en/of schandalig is.

Misschien vraag je je af wie ik ben maar je kunt ook eens aan
feitenkennis doen en daarbij echt het Nieuwe Testament voor jezelf
serieus lezen!

Niet oordelen?

Jezus zegt binnen het Nieuwe Testament, dat je beter niet kunt
oordelen omdat je dan zelf ook niet veroordeeld wordt maar... als je
toch oordeelt laat dan je oordeel volledig waar zijn! (Dit laatste stukje
wordt veelvuldig genegeerd, door zogenaamde gelovigen van
Christus!)

Jezus sprak zich duidelijk uit tegen het liegen. Ook tegen het zweren -
terwijl christenen over de hele wereld zweren op de Bijbel, nietwaar?
Hij leerde: laat je ‘ja’ een ja zijn en je ‘nee’ een nee. En alles wat daar
bovenuit gaat is uit den boze!
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